
  
  

 

Beste Reünisten, 
  
Graag wil ik een nostalgisch verhaaltje met jullie delen. 
Zaterdagochtend, 1 januari, werd ik wakker door de radio met de nieuwsdienst van 08.00 uur. 
Ik werd getroffen door de mededeling dat Kees Verkade de 29ste was overleden. 
Hij werd wel de "Hofkunstenaar van Monaco" genoemd. 
Waarom werd ik er dan zo door getroffen zul je je afvragen. 
Misschien gaat er bij enkelen van jullie een zwak lampje branden. 
Ik zal het uitleggen en ziehier dan de nostalgie: 
Zoals jullie misschien nog wel weten is de eerste steen voor onze nieuwe IVO school gelegd in 1962. 
De dochter van Ab en Dini Kraaijenzank, Karin, heeft toen op 4 jarige leeftijd die steen gelegd. 
Bijna 59 jaar geleden. Hoezo nostalgie? 
Vervolgens spring ik naar augustus van het jaar 2001 en wel naar Het Paleis, het museum aan het 
Lange Voorhout in Den Haag. 
Daar was toen een tentoonstelling over het werk van Kees Verkade, de beroemde  beeldhouwer. 
En bij de binnenkomst was er meteen een foto waar hij afgebeeld stond met bijtel en steen met het 
opschrift zoals op de foto (bijlage Karin). 
Hij heeft dus deze eerste steen voor onze school gemaakt en dat wist ik echt niet meer. Jullie? 
Mijn enthousiasme hierover bracht mij zelfs zo ver dat ik via wat speurwerk aan zijn adres en 
telefoonnummer ben gekomen. 
Ik kreeg hem aan de lijn en uitgelegd van mijn IVO achtergrond, gepraat over zijn tentoonstelling en 
over de IVO. 
Ook Ab en Dini kwamen aan bod. 
Met Bob Windt was ik daar net in februari geweest met de video van onze reünie van 1999. 
Ab was in april overleden. 
Daar met de heer Verkade over gehad en in dat gesprek heeft hij mij uitgenodigd om met Dini naar 
Monaco te komen. 
Door dat overlijden van Ab was dat nog een brug te ver voor Dini. begrijpelijk. 
Die foto waar hij op stond, daar heb ik een kopie van gekregen en die mocht ik naar hem opsturen 
en hij zou die signeren als aandenken  aan ons gesprek. 
Laatste sprong in de tijd: 
Toen ik werd uitgenodigd om een herdenkings bijeenkomst van Dini haar overlijden bij te wonen in 
2019, bij dochter Karin, 
was ik aangenaam verrast dat ik in haar tuin die eerste steen zag staan. De cirkel was voor mij rond. 
Op de foto (bijlage Karin) is Karin te zien met steen en bijna 59 jaar later. 
Dit allemaal ligt ten grondslag waarom het overlijden van Kees Verkade mij zo raakt op 1 januari 
2021. 
  
Veel genoegen met jullie dagelijkse bezigheden en in gedachten groet ik jullie, 
 
"Carpe Diem", 
 
 
Reynaud Mulder. 
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


